tekst: Ellen Scheffer — www.ellenscheffer.nl — 0246631704

Van ziek zijn word je beter

Zliekte als onderdeel van ons ziels- en levensplan

Ziekte hoort bij het menszijn. Er zijn waarschijnlijk maar heel weinig mensen
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als ze al bestaan, die nooit ziek zijn. Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat,

of misschien wel een heel leven lang, mee te maken. Er is geen sprake van

willekeur als je te maken krijgt met een bepaalde ziekte, of met een aanleg

daarvoor. Het is onderdeel van je zielsplan.

Is ziel incarneren we niet voor niets in een fysiek

voertuig op aarde. Het lichaam onderscheidt ons

van zielen die niet geincarneerd zijn. Het is dan

ook via het lichaam dat we de meeste ervaringen
opdoen en het lichaam dat ons signalen geeft als we de
behoeften van onze ziel veronachtzamen, of wanneer we te ver
van ons pad afdwalen. Andere signalen, afkomstig van onze
innerlijke leiding, kunnen we nog wel negeren en lang naar de
achtergrond van ons bewustzijn verbannen, maar zodra het
lichaam het af laat weten, komen we meestal dusdanig in de
problemen dat we wel moeten reageren. Daarom is ons
lichaam dé indicator van problemen, en kunnen veel mensen
alleen door ziek te worden de benodigde motivatie opbrengen
om hun leven een andere wending te geven. Overigens hebben
we allemaal van tijd tot tijd dit soort signalen nodig. Er blijven
altijd blinde vlekken in ons gezichtsveld, hoe bewust we ook
proberen te leven.

Ziekte als uitnodiging tot bewustwording

Als bewust levende personen weten we wel dat ziek zijn

niet alleen een lichamelijke kwestie is en samenhangt met
psychische, mentale, spirituele en sociale factoren, maar vaak
vergeten we die wijsheid als we echt ziek worden. Dat ziekte je
kan uitnodigen om naar binnen te keren om op zoek te gaan
naar de verborgen boodschap die erin besloten ligt, komt je
vaak slecht uit. Eigenlijk wil je liefst zo snel mogelijk weer
beter zijn en bestrijd je de symptomen, net als iedereen.
Alleen kies je misschien liever voor een vorm van natuur-
geneeskunde en probeer je wat gezonder te eten. Pas als je
ernstiger ziek wordt, of bijvoorbeeld in een burnout raakt

en echt niet meer verder kunt, zul je je afvragen of dit niet

een signaal is dat er iets in je leven niet klopt.
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Ervaar je je leven als zinvol en haal je voldoening uit je
bezigheden? Kom je voldoende aan jezelf toe of gaat het
welzijn van anderen altijd voor en ben jij zelf de sluitpost
in de besteding van je tijd en energie? Heb je voldoende en
bevredigende sociale contacten en/of een goede relatie met
je partner en familie? Zijn er onopgeloste conflicten uit het
verleden of trauma’s die nog energie kosten?

Kortom: is er nog opruimwerk te doen en moet je je leven

misschien eens grondig evalueren?

Dit zijn allemaal vragen die vaak pas naar boven komen
als je vastloopt in je leven door (ernstig) ziek te worden.
Maar eigenlijk zou een simpel griepje ook al als signaal
opgevat kunnen worden, of een ongeluk(je) waarbij je iets

kneust of breekt, al kon je er niets aan doen of was het de
schuld van een ander.

Een fysiek lichaam
aannemen met de
bijpoehorende persoonlijkheid
IS een enorme uitdaging
VOOor de ziel




De thema’s van je zielsplan

Eigenlijk is ziek zijn een poging van het lichaam om de

(energie)balans te herstellen als die verstoord is. Maar het is
ook een middel van je ziel/hoger zelf om te zorgen dat de
thema’s van je zielsplan worden nageleefd, zoals de bedoeling
was voordat je op aarde incarneerde. Het is het plan waar je
zelf mee instemde en dat tot doel heeft om je bewust te maken
van de enorme kracht, licht en liefde van het wezen dat je in
essentie bent. De ziel ontwikkelt zich door vele levens heen,
om steeds meer haar licht te laten stralen en te zijn wie ze is,
zonder schaamte of de behoefte zich kleiner te maken door
zich aan te passen aan wat anderen van haar verwachten.

Een fysiek lichaam aannemen met de bijbehorende persoon-
lijkheid is een enorme uitdaging voor de ziel om haar ware
aard trouw te blijven en dus een fantastische leerschool.

In ons ziels- en levensplan zullen we obstakels tegenkomen,
waardoor we geconfronteerd worden met de blokkades

die er nog zijn. Die ons weerhouden van het voluit beleven
van onze ware schoonheid, een kwaliteit die voor iedere ziel

uniek en individueel verschillend is.

Welke keuze maak jij

Blokkades in de vorm van angsten, gebrek aan zelfvertrouwen
en zelfliefde, het gevoel slachtoffer van de omstandigheden te
zijn, negatief denken en pessimisme komen we allemaal tegen.
Ons levensplan is met opzet zo ontworpen dat we de thema'’s
waar we nog niet mee klaar zijn en de onopgeloste kwesties
met andere personen die er nog zijn, niet uit de weg kunnen
gaan. In elk geval niet zonder daar een hoge prijs voor te
betalen in de vorm van een onbevredigend, niet vervullend
bestaan. Daar kun je voor kiezen, want je bent altijd vrij om je

weg te gaan in onbewustheid en de obstakels uit de weg te

gaan. Maar een ernstige ziekte is dan vaak een laatste poging
van je ziel om je te helpen andere keuzes te maken. Of je naar

die boodschap luistert of niet bepaal je zelf.

Chronisch ziek en heel gelukkig

Dat ziekte een belangrijk onderdeel kan zijn van je zielsplan
wordt duidelijk uit het verhaal van het sjamanenechtpaar

Cor Prevo en Marjolijn van Burik, die beiden al hun hele leven
chronisch ziek zijn. Ik laat enkele fragmenten volgen uit dit
verhaal dat in mijn boek staat. Zelden heb ik mensen ontmoet
die zo happy met zichzelf en met elkaar zijn. Zij zien juist

hun ziek zijn als de motor tot hun spirituele ontwikkeling

die ervoor gezorgd heeft dat ze toch een mooi leven hebben
waarin hun gezondheidsproblemen tot veel minder klachten

hebben geleid dan op basis van hun ziekten te verwachten was.

Cor vertelt

“Een chronische ziekte is heel wat anders dan een ziekte die
weer overgaat. Het gaat niet weg en blijft altijd een belangrijk
deel van je leven. Je kunt niet werken aan genezing, je kunt
alleen zorgen dat je er, door er goed mee om te gaan, zo goed
mogelijk mee kunt leven en er zoveel mogelijk van kunt leren.
Na een aanval van allergie kan ik herstellen, maar niet
genezen. Zelf noem ik het beter worden, maar dan in de
letterlijke betekenis: ik ben er weer een stukje beter van
geworden. Het geeft ook een enorme veerkracht.

Door elke ziekteperiode win ik aan veerkracht en voel ik
dankbaarheid voor het leven. Mijn lichaam en geest hebben
er weer wat van geleerd. Je overwint elke keer weer iets en

dat maakt je sterker. Het is veel meer dan overleven.
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Ik voel zoveel levensvreugde door mijn contact met de
geestelijke wereld, maar ook door mijn contact met de aarde.
Ik ben veel dieper mijn lichaam ingegaan, er een intensere
band mee aangegaan, dan iemand die geen last heeft van zijn
lichaam. Daardoor heb ik veel sterker ervaren hoe het is om
een lichaam te hebben. Ik kan me goed en gelukkig voelen in
mijn zieke lichaam. lemand kan kerngezond zijn, maar toch
meer lijden dan ik doe, door geestelijke factoren, zoals

bijvoorbeeld het missen van een levenspartner.”

“Mijn lichaam is mijn leraar”

Marjolijn: “Mijn eigen ervaring met ziekte is heel belangrijk
in mijn ontwikkelingsproces. Ik zeg altijd: mijn lichaam is
mijn leraar. Ik had met mijn ziekte (de ziekte van Bechterev)
allang in een rolstoel moeten zitten. Maar ik ben op mijn
zesenzestigste nog steeds recht van lijf en leden en ik zie
steeds weer kans om te herstellen, omdat ik op een ander
bewustzijnsniveau aan genezing werk. Bijvoorbeeld door te
reizen door dimensies, door tijd en ruimte. Dat wil zeggen dat
ik in vorige levens terecht kan komen om iets te helen, of in

andere bewustzijnslagen dan de aardse dimensie.”

6 | Spiegelbeeld december 2018

Je schaduw in het licht zetten

Vanuit haar sjamanistische zienswijze zegt Marjolijn:

“Ziekte hoort bij gezondheid, zoals de dood bij het leven.
Genezing gaat over bewustzijnsverruiming en groei.
Spiritualiteit richt zich op betekenis en bedoeling van

ziekte in het heden en de toekomst, in plaats van oorzaak en
ontstaan in het verleden, zoals gangbaar is in de reguliere
geneeskunde. Symptomen zijn in het lichaam gekomen
schaduwen van het bewustzijn. Dat zijn niet alleen maar
negatieve aspecten zoals trauma’s en onderdrukte ‘negatieve’
emoties, maar evengoed ongeziene talenten en kwaliteiten.

Je zou kunnen zeggen dat genezen bewust geworden schaduw
is. Dat betekent dus dat je je schaduw wilt onderzoeken door
hem in het licht te zetten. Genezen is gericht op heelheid en
ziekte is de weg naar heelheid. Ziekte kan je iets laten ervaren
waar je als ziel door kunt groeien. Stel dat je wilt leren in dit
leven om échte vrijheid te ervaren. Dan kun je juist door de
beperking van je ziekte leren op een andere manier vrij te
zyn en word je je bewust van dat wat voor een ander

vanzelfsprekend is.”

Ellen Scheffer: “Van ziek zijn word je beter. Luisteren naar een
verborgen boodschap.” Zie blz. 52




